
Zendingsmarkt

De Zendingsmarkt is een tweejaarlijkse familiemarkt, georganiseerd door 
GerGem Middelburg-Centrum en GerGem Middelburg-Zuid

D.V. 4 mei
9.00-16.00 uur

zendingsmarkt.nl Volg ons ook op:

Ter Hoogekerk, Middelburg

Thema’s:

Cambodja & 
dodenherdenking

Bijna 100 kramen · Rommelmarkt · 
Opbod (10.30 uur) · Tweedehands boeken · 

Demonstraties · Kleding · (Kinder)activiteiten
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Graag heten we u van harte welkom op de Zendingsmarkt, de 
gezellige markt met bijna 100 kramen, voor het goede doel!

Op de markt is van alles te koop, te doen en te beleven. Een 
opbodverkoping, nieuwe producten, een rommelmarkt, 
tweedehands boeken, kleding, speelgoed… Daarnaast zijn er veel 
etenswaren te koop, zijn er kinderactiviteiten en verschillende 
demonstratries. Voor jong en oud is er genoeg te beleven!

De opbrengst is zoals gewoonlijk voor de Zending Gereformeerde 
Gemeente (ZGG). Dit jaar hebben we een heel mooi specifiek doel. 
De ZGG heeft Harrie en Jaccolien Den Otter als zendingswerkers 
uitgezonden naar Cambodja. We willen dit werk graag 
ondersteunen!

In dit welkomstwoord willen we iedereen hartelijk bedanken die 
zich -op welke wijze ook- heeft ingezet voor de markt. Er is in de 
voorbereiding door vrijwilligers en bedrijven al heel wat werk verzet. 
Ook de sponsors en adverteerders: Heel hartelijk bedankt!

We hopen en bidden dat deze Zendingsmarkt mag bijdragen aan de 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk!

WELKOM!
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Wat moet je volgens deze advertentie 
bekijken? We zoeken de een-na-laatste 
letter van dat woord!

Wat is de eerste letter van de 
plaatsnaam in deze advertentie?

Welke medeklinker zit twee keer in de 
achternaam van de man op de foto?

Welke letter komt twee keer voor in het 
grootste woord op deze advertentie?

Met welke letter start het 
e-mailadres op deze advertentie?

Welke letter staat linksbovenin 
deze advertentie?

Wat is de eerste letter van de 
bedrijfsnaam in deze advertentie?

Wat is de eerste letter van het 
adres van deze adverteerder?

Welke letter komt het 
meest voor in deze 
advertentie?

1

2

3

4

5

6

7

9

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Naam:

Dagprogramma Advertentiepuzzel
De advertenties in dit boekje bevatten een verborgen 

boodschap. Kan jij hem te vinden?

Knip de uitslag uit, lever hem op 4 

mei voor 2 uur in bij de infokraam 

en maak kans op een prijs!

 
 Start markt

 Einde markt

 Prijsuitreiking prijzenkraam

 Prijsuitreiking kleurplaatwedstrijd

 Prijsuitreiking advertentiepuzzel

  
 Livestream Harrie en Jaccolien in Cambodja   
 (kerkzaal)

 Wilhelmus en andere liederen in de kerkzaal

 Bijbelverhaal - TFC Fam Dekker

 Verrassing op/rond het terras

 Bijbelverhaal - TFC Fam Dekker

 Opbod

 Zendingsfilm - TFC Fam Dekker

9.00

11.00

14.00

15.00

10.00

13.00

14.30

15.30

10.30

13.30

15.00

16.00
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APK
 
 

Onderhoud
 
 

Schadeherstel
 
 

Inkoop auto's
 
 

Verkoop auto's

Harthoorn Vlissingen B.V. 

Wij zijn op zoek naar een   
administratief medewerk(st)er 
· Aantal uren in overleg 
· Afgeronde MBO-opleiding 
 
Voor meer informatie of vragen, neem dan  
contact op met Kees Harthoorn via  
offerte@harthoornvlissingen.nl / 0118-466130. 

Stuur je motivatiebrief en CV  voor D.V. 18 mei 
2024 naar offerte@harthoornvlissingen.nl. 

Zuidbeekseweg 2, 4386 NC Vlissingen  
www.harthoornvlissingen.nl 

STATIONSSTRAAT 52, 4331 JB MIDDELBURG

WWW.PIETVOSKAMP.NL

FIETSEN!
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Opbodverkoping
Vanaf 10.30 uur vindt er een opbodverkoping plaats van nieuwe 

producten en diensten. Op deze pagina’s vindt u de kavels en door 

wie ze beschikbaar zijn gesteld. Kijk voor de meest actuele lijst met 

kavels, meer informatie en/of eventuele voorwaarden op 

www.zendingsmarkt.nl. /opbodkavels.

Vakantie naar keuze
Bungalowpark De 
Verrassing in Texel

2 vrijkaarten 
Doelenconcert
HJK en samengesteld 

mannenkoor

High tea 2 personen
Bij de Koster Westkapelle 

Half jaar abonnement
Familystream

Fotoshoot naar keuze 
PhotosCarolien Stofzuiger 

Pelma

BERG trampoline
Landwinkel Weststrate

Kinderbijbel 
Den Hertog

Makita boormachine
Lignerro Elektrische grasmaaier

Verstraten Walhout

Fietstas
Rijwielshop De Driehoek

Dagje scooteren
Remijn Tweewielers

Olijfboom
Old fruittrees

Bedsprei
C&M Textiel

Cadeaubon 50 euro
Hoekman Lifestyle

Cadeaubon
De Pannekoekenbakker Oostkapelle Tegoedbon 4 pers.

Restaurant tafelen Middelburg

Konijnenhoek
Grootplezier

Taart naar keuze
Jacobien Francke

Week vakantie in 
chalet

huisjewoudenberg.nl

BBQ pakket 4 pers.
Slagerij Wisse Arnemuiden
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Groenleer Metaalrecycling 
in Zierikzee en Rilland is een full-service 
metaalhandel voor bedrijven en particulieren.
Wij bieden u een optimale service met 
persoonlijk contact zonder dat dit ten koste 
gaat van de prijs die u ontvangt. 

U kunt bij ons terecht voor:
     Verkoop van alle soorten oud ijzer en metalen
     Gratis ophalen bij grotere hoeveelheden 
     (containerservice)
     Metaal Sloop & demontage

Zorg

Respect 
Aandacht

W W W . B E G R A F E N I S V E R Z O R G I N G M I N N A A R D . N L 

0118 - 61 60 12 (24/7)  /  06 - 25 24 49 74

  Henk-Jan Minnaard

  Dienstverlening voor heel Zeeland
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Opbodverkoping

Fotoshoot
Anne Wisse Fotografie

Perenboom
Van de Bosse Fruit

2x entree 
Tropical Zoo Kwadendamme

Kippiepan
Kippie Middelburg

Compleet ontbijt voor 2
De Juf Middelburg

Schilderij
De heer Jan Troost

Boekenpakket
Den Hertog

Dag eend rijden
2CV Verhuur Walcheren

Cobb Pro Barbecue
Jos Boone Watersport

Kinderstofzuiger
Aangeenbrug Electro

Workshop kaarten 
stempelen

Margreeth van den Bergh

Gardena 
Takkenschaar

Cevaal

Powerplus accu-
boormachine
Hubo Serooskerke

Tegoedbon 2e 
e-chopper gratis

De Zeeuwse toerist

Slagroomtaart 8 p.
Den Soeten Inval

Tegoedbon 50 euro
Van de Vreede bedrijfskleding

Kreator 
Schroevendraaierset

Hubo Serooskerke

Halve dag 
sloepverhuur

Sloep en Meer Kortgene

4 entreekaartjes
Klok’uus

Zeehondensafari 
2 volw. + 2 kinderen

Provoost Maritiem

Tuinbezem
Cevaal

Pannenset
Grando Keukens

Borrelplank (5-6 p.)
Floor Middelburg

6 vrijkaartjes 15 no-
vember Dordrecht
Christelijk koor Jigdaljahu
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Meneer De Wolf 
vertelt over de oorlog

“Ik was zeven toen op 18 mei 1940 de Duitsers Zeeland binnen-
kwamen. Op dat moment woonde ik in Zoutelande, daar heb 
ik een groot deel van mijn leven gewoond, vooral ook tijdens de 
oorlog. De Duitse soldaten waren tegen mij als jong ventje ge-
woon vriendelijk. Ik mocht bijvoorbeeld meerijden met een paard 
en wagen, dat vond ik echt geweldig. Of ik hielp met het sjouwen 
van brood. Dan kreeg je achteraf zelf ook een brood mee naar 
huis. Natuurlijk wist je wel dat de Duitsers de vijand waren.”

Portemonnee
Meneer De Wolf glimlacht: “We haalden ook wel grapjes uit met 
de Duitsers. Ik herinner me nog goed dat mijn maat en ik bij ons 
in de schuur waren gaan zitten, met een portemonnee aan een 
touwtje. Via een klein deurtje dat op een kier zat, konden we kij-
ken of er voorbijgangers langskwamen. Op een gegeven moment 
kwam er een groep Duitse soldaten te paard langs. De officier zag 
de portemonnee en liet de colonne halt houden. Wij hielden onze 
adem in en keken elkaar aan: wat zullen we doen? Toen riep de 
officier één van zijn soldaten. Die moest de portemonnee pakken. 
Vlak voordat hij de portemonnee te pakken had, trokken wij hard 
aan het touw en de portemonnee vloog ervandoor. De soldaat 
schrok enorm en de officier bulderde het uit van het lachen. Hij 
kon de grap gelukkig wel waarderen!”

Kolen
“Kolen waren tijdens de oorlog 
erg belangrijk, daarmee kon je 
bijvoorbeeld je huis warm stoken,” 
vertelt meneer De Wolf. “Maar de 
Duitsers hielden de meeste kolen 
voor zichzelf, wij kwamen er moei-
lijk aan. Mijn maat woonde in het 
huis naast een kolenopslag. Als we 
bij hem waren, haalden we stie-
kem een losse steen uit de muur. 
Zo konden we met onze arm door 
het gat in de muur. Op die manier 
konden we ongezien snel een paar kolen pakken. De kolen kwa-
men vaak aan op een grote wagen. Als die wagen langs kwam, 
hield iemand de chauffeur van die wagen heel luidruchtig aan de 
praat. Iemand anders haalde dan snel een grote zak kolen van de 
kar en verdween weer naar binnen. Zo konden we het toch ook 
zelf warm stoken in huis.”

Bombardementen
Tijdens de oorlog waren er wel eens spannende momenten. “Ik 
was een keer buiten tijdens de avondklok toen er een Duitse sol-
daat langsliep. Hij hoorde mij en schreeuwde met zijn geweer in 
de aanslag iets als ‘wie is daar?!’. Ik rende vlug naar binnen, mijn 
hart klopte in mijn keel. De soldaat zocht nog even in de tuin of hij 
mij kon vinden, maar liep toen gelukkig weer verder.” Toch wa-
ren de spannendste momenten die tijdens de bevrijding. “Ik zeg 
weleens dat de oorlog voor mij pas echt begon bij de bevrijding. 
Al vanaf begin oktober 1944 bombardeerden de geallieerden de 
dijk bij Westkapelle. Op zondag 29 oktober zaten we in de kerk in 
Meliskerke. Toen kwamen de geallieerde bommenwerpers boven 
Walcheren. Op veel plekken lieten ze hun bommen vallen. Dat 
was angstaanjagend.”

Inundatie
De geallieerden hadden het met hun bommen vooral voorzien op 
de dijk bij Westkapelle. Met flinke bommen sloopten ze die dijk, 
zodat Walcheren onder water zou komen te staan. Zo probeerden 

Deze editie van de Zendingsmarkt is op 4 mei; de dag van doden-
herdenking. Daarom is dodenherdenking één van de thema’s van 

de Zendingsmarkt. Meneer De Wolf, gemeentelid van 
Middelburg-Centrum, maakte de Tweede Wereldoorlog mee 

vanuit Walcheren. Hij vertelt wat hij als kleine jongen meemaakte.
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ze de positie van de Duitsers te verzwakken. Met een paar vrien-
den was meneer De Wolf in de kerktoren van Meliskerke geklom-
men. Hij vertelt: “Daar zaten we niet lang. De knallen in 
Westkapelle dreunden zo hard dat de toren in Meliskerke er flink 
van stond te schudden. Wij vonden het vreselijk eng en gingen 
snel weer naar beneden.” Eerst wilde het onder water zetten van 
Walcheren nog niet lukken, het zeewater stond te laag. “Wij had-
den nog voldoende tijd om op de fiets naar Zoutelande te gaan. 
Daar had vader een soort schuilkelder gemaakt tussen ons huis 
en het huis van de buren. Terwijl het water langzaam omhoog 
kwam, fietsten we er naartoe.”

Beschietingen
Ook in Zoutelande 
gingen de bombarde-
menten door. “De En-
gelse lancasters, dat 
zijn bommenwerpers, 
vlogen laag over. Je 
kon de piloot gewoon 
zien zitten en je zag 
de bommen zo uit 
het vliegtuig vallen. 
De meeste bommen 
vielen gelukkig net 
buiten Zoutelande. 
Behalve wijzelf waren 
ook de buren naar de schuilkelder gekomen. De schuilkelder was 
van boven dicht met planken en takken, en daardoor niet goed 
zichtbaar zolang we zouden blijven zitten. Op een gegeven mo-
ment zaten we in de kelder. Het was al een tijdje stil in de lucht 
toen vader zei: ‘Kom, we gaan een luchtje scheppen.’ Op het mo-
ment dat we naar buiten gingen, hoorden we toch een vliegtuig 
boven ons. We renden snel terug, maar het was te laat, het vlieg-
tuigje had ons gezien.”

Christien de Korte
“Het vliegtuigje beschoot onze schuilkelder. Een gierend geluid 
klonk er. Iemand raakte gewond aan zijn schouder. Een ander 
schot schampte de arm van Arjan Louwerse. Er stroomde meteen 
veel bloed uit zijn arm, een slagaderlijke bloeding. Een granaat 
raakte Christien de Korte, een vrouw uit Meliskerke. De granaat 
raakte haar in haar buik, maar kwam gelukkig niet tot ontploffing. 
Christien de Korte was dodelijk gewond. Met een aantal mensen 
hebben we een bed gehaald en haar in de schuur gelegd. Mijn 
vader was ouderling in de kerk van Meliskerke en vroeg aan Chris-
tien: ‘Heb je nog hoop Christien?’. Ze antwoordde: ‘Ja, want de 
Heere is goed!’. Op haar sterfbed in de schuur sprak ze een aantal 
keer, steeds langzamer, psalm 130 vers 4 (Datheen) uit.” 

Dat Israël vast bouwe
Op God de hope zijn;

Want vol genaad’ en trouwe
Is de Heer en God mijn.
Hij is ‘t, Die onbezweken

Israël gans bevrijdt
Van zonden en gebreken,

Die Hij meteen scheldt kwijt.

“50 jaar na de oorlog heeft de dochter van Christien dit verhaal 
opgeschreven in een boekje. Pas toen ging ik me realiseren hoe 
wonderlijk ik destijds als jonge jongen gespaard ben. Die realisatie 
zorgde voor een grote verandering in mijn leven.”

Bevrijd
“Toen de geallieerden Zoutelande binnenkwamen, vluchtten wij 
een van de Duitse bunkers in. Daar waren we veilig voor gevech-
ten. We hebben daar de laatste nacht doorgebracht, samen met 
Duitse soldaten. Een Duitse officier zei: ‘Der krieg ist vorbei!’. Hij 
ging de bunker rond en deelde sigaren uit. Toen kwamen de 
geallieerde soldaten. Samen met de zoon van de burgemeester 
gingen ze langs de bunkers. Eerst mochten wij er uit. De zoon van 
de burgemeester selecteerde wie burgers waren en wie Duitsers. 
De Duitsers werden aan het eind meegenomen uit de bunker. De 
oorlog was echt voorbij.”
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Infostand - PIN - EHBO

Hartje Holland Poffertjes

EigenwIJS & ZO

Jumbo Vader - Jus d’Orange

Ambachtelijke worsten Slagerij Wisse

Kippie Middelburg

Vers gebakken vis

Wafels en donuts

Loempia’s - waterijs
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Fotokaarten-zending.nl

JEMAKO

Walchers Mannenkoor

BloemenNeolife

Volgt/reserve

Ateljee de kraal

Stroopwafels

Bij Pip

Annie Eggebeen

Groente en fruit

Distintivo Design

MAF

Hippe Zeeuw

Volgt/reserve Oliebollen

Begrafenisverzorging Roubos 

Robin’s Suikerspin

Kaarten voor ZGG

Snoeprollen

Cedrah - Eben-HaëzerPrijzenkraam

MUS magazine

Luchtvaart artikelen

Duurzame technieken 
Walhout

Boekhandel de Boekenmolen

Vrienden van Heidelberg

Violante fashion

Israelproducten

‘t Landelijk Uus

Joosse - hoeden,  
onderkleding en panty’s

Babbelaars

Evangelisatie

TMC woonaccessoires

Stichting Stephanos

Taartenkraam

Stichting Addis Alem

Interclassic Music

Gerookte Zalm

Opgezette dieren - Ad Peene

Vrouwenvereniging

Molenaar Corbijn

SpeelgoedkraamFemmee sieraden

Floor 

Brocante spullen

Lekkers bij Pien

Opbodveiling

Rommelmarkt

Nine’s Borduurservice

van Ginkel kaarten

Label by Ann - haaraccessoires

2e hands boeken

2e hands kleding

Boekuus van de Wege

TFC Fam Dekker

Dagprogramma
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Snelle levering van elke gewenste hoogwerker!

Hoogwerker nodig? 
Wij helpen u graag!

Bel 06 34 67 85 34 
voor een advies  

op maat.

Hoogwerker huren?
W W W. D E V I S S E R V E R H U U R . C O M

Begrafenisverzorging
Roubos

0118 - 58 22 98
06 - 14 58 48 78
(dag en nacht bereikbaar)

Bezoek onze stand en ontvang een 
GRATIS WILSBESCHIKKINGSBOEKJE

Reigersberg 15  -  Aagtekerke

info@begrafenisverzorgingroubos.nl
www.begrafenisverzorgingroubos.nl

&“Stijlvol Zorgzaam”

Bezoek onze stand en ontvang een 
GRATIS WILSBESCHIKKINGSBOEKJE

Halsweg 4a | 4455 VM Nieuwdorp
0113 - 61 22 30 | info@otte.nl | otte.nl

Bekijk hier onze

projecten!
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GROOT IN 
MATERIALS, 

STERK IN 
SPECIALS

Nieuwsgierig naar kunststof-
toepassingen binnen uw proces, 

product of bedrijf? Contact ons!
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ls

Kunststoffen voor:

• TECHNIEK
•  BEGL AZ ING
• CONSTR UCT IE
•  BOUW
• RECL AME

pekaar plastics bv
materials & special products

Contact ons!

pekaarplast ics .com

WAT U BEDENKT,
GEVEN WIJ VORM

Marquesweg 5
4462 HD  Goes

+31 (0)113 250 540
info@pekaarplastics.com
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De brugwachter
Het was in het jaar 1927 dat in de USA de grote crisis begon. Een 
jonge man, pas getrouwd, vertrok naar de stad om daar werk te gaan 
zoeken. Door de stad stroomde een rivier waarover een spoorbrug 
gebouwd was. Aan de ene zijde was een brugwachtershuisje ge-
bouwd, waarin de brugwachter zat. Hij deed de brug open wanneer 
er schepen door moesten varen. De jonge man solliciteerde naar dit 
baantje en werd aangenomen. Met veel liefde deed hij dit werk. Na 
enige tijd werd in het gezin van deze brugwachter een zoontje gebo-
ren die zij Gray noemden.
Toen Gray acht jaar was, nam zijn vader hem voor het eerst mee naar 
de brug en zei tegen hem: ”Ik wil je laten zien hoe de brug werkt.” 
Het was een grote belevenis voor de jongen om te zien hoe alles 
werkte. Voor ze in het wachthuisje waren, moesten ze over een smal-
le plank lopen, waaronder het mechanisme van de brug was. De hele 
morgen had Gray zitten kijken hoe de zeilschepen onder de brug 
doorvoeren en de treinen eroverheen reden.
De middagpauze kwam. Vader zei tegen hem: ”We gaan naar bene-
den om ons brood op te eten.” Terwijl ze zaten te eten, het was twaalf 
minuten voor twee, hoorde vader plotseling de fluit van de trein. De 
tijd was zo spoedig voorbij gegaan, samen met zijn zoon, dat hij de 
trein even vergeten was. Vader sprong op en zei tegen Gray:”Blijf jij 
hier zitten, ik ren naar boven om de knop in te drukken zodat de brug 
naar beneden zakt en de trein erover heen kan gaan.” Hij had net de 
knop ingedrukt, waardoor de raderen in beweging kwamen en de 
brug naar beneden kwam, of hij hoorde een luide schreeuw van zijn 
zoon Gray: ”Vader, help mij!” Het was de brugwachter niet opgevallen 
dat de kleine Gray hem was nagelopen. Toen de jongen over de smal-
le plank liep, was hij zijn evenwicht verloren en naar beneden geval-
len. Hij was op het grote stalen kamrad gevallen, waarvan de raderen 
weer in een ander rad grepen. Vader zag hoe zijn kind steeds dichter 
bij de in elkaar grijpende tanden van de raderen kwam.
In een fractie overlegde hij wat te doen. Zijn zoon redden en de knop 
weer indrukken zodat de brug open bleef staan, of…Plotseling dacht 
hij aan de vierhonderd passagiers in de trein. Hij moest een beslissing 
nemen. Zijn zoon redden, of die vierhonderd mensen, die anders al-
lemaal de dood zouden vinden in de rivier. Terwijl hij daarover dacht, 
hoorde hij weer een schreeuw van zijn zoon, maar de vader zei dat 
hij nu niet zijn vaderhart mocht laten spreken, omdat hij die mensen 
redden moest. Hoe vreselijk het ook was, maar hij moest zijn zoon 
laten sterven. Hij hoorde zijn zoon Gray schreeuwen toen hij gedood 

werd door de in elkaar grijpende tanden van de kamraderen.
Op dat moment stond de brug in goede positie voor de aansnellende 
trein. Het hart van de vader was verscheurd en hij schreeuwde het 
uit. Toen kwam de trein voorbij.
Hij zag de conducteur die op zijn horloge keek. Hij zag een man in de 
trein zitten die zijn pijpje rookte. Een ander las in zijn krant. In een vol-
gende wagon zag hij mensen bij elkaar staan, zij maakten grappen 
en lachten. Sommigen aten een ijsje. En oh, hij ging bijna door de 
grond…hij zag een jongen die er precies zo uitzag als zijn eigen zoon. 
De vader had wel voor het raam willen gaan staan en uitroepen: 
”Mensen, kinderen, beseffen jullie dan niet dat dit mijn eigen zoon 
zijn leven heeft gekost?” Maar zij hadden geen enkel vermoeden van 
wat daar beneden had plaatsgevonden. En daarom bewoog het hen 
helemaal niet. Daarom was ieder bezig met zijn eigen dingen.
De vader zei: ”O, hadden deze mensen er maar een voorstelling van 
hoeveel het mij gekost heeft om deze trein door te laten gaan en hun 
leven te redden.”
Dit verhaal is waar gebeurd en ik hoor het u al zeggen: ”Dat is toch 
wel een wonderlijke liefde.” Nou, dat mogen we ook wel zeggen. 
Ieder die dit leest moet begrijpen hoe het hart van deze brugwachter 
heen en weer is geslingerd. Met wat voor een gevoel hij al deze men-
sen heeft bekeken die er totaal geen weet van hadden hoe groot het 
offer was geweest dat die vader en die zoon gebracht hadden om die 
mensen te kunnen laten leven. Maar u had het misschien al vermoed, 
dit verhaal staat niet op zichzelf. Het is niet alleen waargebeurd, het 
is ook een prachtige verwijzing. Het doet ons namelijk denken aan 
hetgeen de apostel Johannes gezegd heeft: ”Hierin is de liefde Gods 
jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden 
heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (Joh. 4:9).
En de bekende tekst uit Johannes 3:16: ”Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat 
een ieder die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven 
hebben.”
Het is net als in het verhaal van de brugwachter. Al weet en beseft 
een mens helemaal niet dat er zo’n groot offer is gebracht (nl. dat 
God de Vader Zijn Zoon overgegeven heeft in de dood opdat wij 
zouden behouden worden), toch is dat offer wèlgebracht. Nu kun je 
voorbeelden natuurlijk nooit helemaal toepassen op de waarheid, 
maar een klemmende vraag wordt toch wel duidelijk voor deze ge-
schiedenis: Wat is mijn houding jegens die Goddelijke Vader Die Zijn 
Eigen Zoon liet verbrijzelen tussen de raderen van het oordeel over 
de zonde opdat ik van de zonde verlost zou kunnen worden?
Hoe zit dat met mij, met jou, met u?
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Tuinontwerp, aanleg, onderhoud én zwemvijvers
Bosmantuinadvies.nl  |  0118 - 618 091

KOUDEKERKE

Scan mij

Gigantisch assortiment
Direct leverbaar
Scherpe prijzen
Veilig spelen
Op locatie te bekijken

Karreveld 41 | Koudekerke
0118 - 552 090

 

        Zware en bijzondere constructies, dat is ons  
        specialisme. Wij zijn experts in het verspanen,  
        vervormen, construeren en alle overige daaraan  
        gerelateerde werkzaamheden in diverse staal- 
        soorten voor de on- en offshore industrie. 

 
     

 

Wil jij onze collega WERKVOORBEREIDER worden?  
 
Scan de QR-code om met ons in contact te komen. 
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Maak kennis met Cambodja 

Angkor Wat 
Toeristen weten Cambodja te vin-
den. Ze bezoeken bijvoorbeeld dit 
enorme tempelcomplex, Angkor 
Wat. Boeddhisme is nog steeds de 
meest voorkomende godsdienst in 
Cambodja. Maar veel meer infor-
matie geeft Angkor Wat niet over 
het land en de mensen. 

Khmer-taal 
De meeste Cambodjanen leren het 
Khmer als moedertaal. Het is ook 
de officiële taal van het land. Veel 

buitenlanders zullen het Khmer 
niet kennen: de taal heeft een ei-
gen schrift en zit grammaticaal 
ook heel anders in elkaar dan een 
Europese taal.  

Veelbewogen geschiedenis 
Na 1953 is Cambodja geteisterd 
door geweld. Vooral de dictatuur 
onder Pol Pot heeft ontzettend 
veel slachtoffers gemaakt. De pijn 
van het verleden wordt tot op de 
dag van vandaag gevoeld in Cam-
bodjaanse families. 

Zoek de volgende advertentie op om meer te ontdekken over pionierszending in Cambodja. 

Zendingsteam Cambodja 

Dag allemaal! 
Ze kijken ons in het gezicht, de 
leden van het zendingsteam in 
Cambodja. In het jaar 2023 is het 
team verdubbeld van 2 naar 4 le-
den. Het aantal personen is veel 
meer dan verdubbeld: van 2 naar 
11.  
Hanneke Boer (achteraan, donker 
shirt) streek in 2018 neer in 
Phnom Penh. Wyneke van Hors-
sen (2e van rechts) volgde in 
2022. Wiegert (rechts) en Johanna 
(links achter) Heres en hun kin-

deren arriveerden in oktober 
2023, kort na Harrie en Jaccolien 
den Otter (tussen Hanneke en 
Wyneke). 
Nee, deze mensen zijn hier niet 
vanwege hun avontuurlijke aard. 
Ze hebben een veel betere reden 
om in Cambodja te wonen. Om het 
met Hanneke Boer te zeggen: 
‘Gods heil moet geboodschapt en 
Zijn eer verteld worden onder de 
heidenen.’ Het is een woord uit 
Psalm 96, wat in 2024 niets aan 
actualiteit heeft verloren. 

Zoek de volgende advertentie op om meer te ontdekken over het land Cambodja. 
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Pionierszending in Cambodja 

Contacten 
Zendingswerk in Cambodja begint 
met taalstudie. Wiegert en Johan-
na Heres en Harrie en Jaccolien 
den Otter houden zich daar voor-
lopig mee bezig.  
Intussen zijn Hanneke Boer en 
Wyneke van Horssen druk met het 
zoeken van contacten met en in-
gangen onder de mensen. Dat 
heeft ertoe geleid dat ze inmiddels 
verbonden zijn aan een presbyte-
riaanse kerk in de stad Siem 
Reap.  

Kinderen en vrouwen 
In nauwe samenwerking met de 
voorganger van deze gemeente, 
ds. Timothy, helpen de zendings-
werkers bij de activiteiten. Hanne-
ke is betrokken bij het onderwijs 
dat vanuit de gemeente wordt ge-
geven, Wyneke bij de vrouwen-
groep. Het ziet ernaar uit dat deze 
samenwerking in de toekomst 
mogelijkheden zal geven om het 
werk uit te breiden. Bidt u mee om 
de uitbreiding van Gods Koninkrijk 
in Cambodja? 

ZGG || Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden || 0348-48 99 50 || info@zgg.nl || www.zgg.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kippie Middelburg 
Lange Delft 50 
4331 AR Middelburg 
 
0118-611959 

Bedrĳfsdeuren
Automatische deuren
Draaideuren

SERVICE IN ALLE
DEUREN EN MERKEN

 KĲK OP AAPROTEC.NL
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Uitgelicht: KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt mensen 
in nood op het water. De redders en reddingboten komen in actie na 
een alarmering. De KNRM heeft 45 reddingstations langs de kust. De 75 
reddingboten worden bemand door 1.400 vrijwilligers. De KNRM komt meer 
dan 2.000 keer per jaar in actie voor noodmeldingen waarbij ruim 3000 
mensen worden geholpen of gered. 
 
Station Veere is één van de 45 stations die de KNRM door heel Nederland 
heeft. De KNRM bestaat volledig van donaties en nalatenschappen. De 
vrijwilligers van KNRM Veere staan 24/7 klaar om mens en dier in nood 
te helpen. Zo’n 75 keer per jaar rukken ze uit met de reddingboot voor de 
meest uiteenlopende meldingen op het Veerse meer. Dit doen ze met een 
reddingboot van het type Nicolaas Klasse.  
 
Het is belangrijk dat onze redders, allemaal vrijwilligers, voor de reddingen 
beschikken over het juiste materiaal en de juiste opleidingen.  
Daarvoor hebben we uw bijdrage nodig. Maak het verschil en help onze 
redders helpen! 
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van onze vrijwilligers? 
Zaterdag 4 mei staan we op de Zendingsmarkt met een kraam en laten we 
wat van ons materiaal zien. Spreek gerust een van onze vrijwilligers aan op 
de markt! Op zaterdag 25 mei is het weer reddingbootdag. Dan kunt u een 
kijkje nemen op het station. Bent u donateur? Dan kunt u meevaren op de 
reddingboot. Wilt u meevaren op de reddingboot? Word donateur!



34 35



36
 FRAANJE.COM 0113 - 615 500 info@fraanje.com

Met ruim 100 jaar aan (ver)bouwervaring is Fraanje de betrouwbare en
deskundige partner bij het verduurzamen van uw huis, appartement of
bedrijfspand. Naast een passend en eerlijk advies, helpen wij u een
doeltreffend en efficiënt plan te ontwikkelen voor de verduurzaming. 

Zo maken wij uw pand niet alleen energie-efficiënter, maar ook klaar
voor een duurzame toekomst! 

HEEFT U OOK 

 VERDUURZAMINGSPLANNEN?

Bekijk voor meer informatie de website of neem contact op via
06-38 29 97 00 of m.vanruitenburg@fraanje.com

Marten van Ruitenburg
Adviseur/ projectleider verduurzaming


