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Op donderdag is er bijna geen 
vrouw in het Mogofingebied te 
vinden die iets anders wil doen 
dan naar de markt gaan. Massaal 
gaan mannen, vrouwen en 
kinderen naar de markt. De taxi’s 
rijden af en aan in de dorpen, om 
mensen te halen met koopwaar 
en om kopers met hun handeltje 
weer terug te brengen naar hun 
dorp.  
 
Als de zendeling op de markt 
staat met zijn kraam, neemt hij 
ook twee anderen mee. Die 
mannen spreken nog andere 
talen en zo kunnen zij de boekjes aanprijzen aan de Peulen of aan de Soso’s. Er zijn ook kinderen 
die graag een boekje willen kopen. Voor zo’n € 0,10 cent kunnen ze al in het bezit komen van een 
Mogofin-verhaal of het Bijbelboek Ruth of Jona.  
Sinds begin vorig jaar verkoopt de zending ook SD-kaartjes met daarop Bijbelverhalen in het 
Mogofin, Soso, Frans en in de taal van de Peulen. Die kaartjes zijn erg geliefd bij de mensen. Ook 
daarvoor komen ze naar de markt.  
En zo gaan de verhalen verder dan wij ze zelf kunnen brengen. 
 

Hartelijke groet en een goede dag toegewenst, 
Fennie Haase (Guinee) 

De stapel bandjes is ondertussen vervangen door een enkel sd-kaartje 
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Speciale zomerprijzen bij Moens Stoffering! 

Voor ons gehele assortiment: 

En nog veel meer….!  

Molendijk 59 
4339 AC Nieuw & Sint Joosland 
Telefoon: 0118-601233 
info@moensstoffering.nl 
www.moensstoffering.nl 

 

Buitenzonwering Duo’s Hordeuren 

Meubelen PVC 

BuitenzonweringDuo’s

Voor ons gehele assortiment:

En nog veel meer….! 

Molendijk 59

Voor ons gehele assortiment:

En nog veel meer….! 

Buitenzonwering
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Jongerenevangelisatie in Ecuador 

We stappen op onze fietsen met rugzakken en gitaar op de rug. Geerke zal met haar vriendin 
Julissa oppassen. Wij gaan met Jan naar de barrio Nuevo Pilo. In het huis van hermana Teresa 
houden we elke donderdagavond Bijbelstudie voor jongeren. Als vanzelf schuiven kinderen vaak 
ook aan. 
We zetten onze fietsen vast. Greetje loopt naar het kleine buurtwinkeltje en koopt een fles cola. 
Wim legt Bijbels en zangbundels klaar. Een enkele jongere is er al. Buiten voor het huisje wachten 
we zittend op een paar keien wie er komt. Bewust halen we de jongeren en kinderen niet op. We 
willen graag dat ze uit zichzelf komen. 

Om half acht beginnen we. De groep is groeiende, begonnen 
we de club met een groepje van 6 a 7 jongeren en kinderen, 
de laatste avonden zitten we in een kring met 20 kinderen. 
Het geeft ons echter ook hoofdpijn: Hoe moeten we dit 
combineren, jongeren van 16 jaar met kinderen van 5 jaar. Er 
ontstaat een probleem, we blijven ons richten op de jongeren 
maar de kinderen worden onrustig en vallen volledig buiten 
de boot. Als er ook nog een meisje van drie jaar naar binnen 

wil komen wordt ons duidelijk dat we echt iets moeten doen. 
We overleggen met hna Teresa, zij kent als geen ander de wijk, de niveaus en is vaak heel wijs in 
haar advies. Hermanos, zegt ze, de ondergrens moet 8 jaar zijn. Kinderen van vijf kunnen niet 
lezen en zijn zo eerder een probleem. We nemen het ter harte en gaan ons de komende tijd 
hierop richten. Het doet pijn om kinderen te moeten weigeren maar we willen ons doel voor ogen 
houden, namelijk: Een stukje evangelisatie onder de oudere jeugd. 
Elke donderdag proberen we hier het Woord op een hele eenvoudige manier te zaaien. We zingen 
met elkaar. Gezien het feit dat het grootste gedeelte van de kinderen van Afrikaanse afkomst is 
gaat dat gepaard met het enthousiasme dat 
hen eigen is.  Wim legt stukje voor stukje het 
Woord verder uit begonnen bij Genesis. We 
doen aan het eind van de avond nog een kort 
spelletje. Het zijn de avonden waar we 
samen naar uit kijken. De vragen die de 
jongeren stellen, de blijdschap van de 
kinderen om onze komst motiveert om elke 
keer toch weer ons te begeven in de 
modderige omgeving rond deze huisjes. 
 
Hartelijke groet, 
Wim en Greetje Knapen 
 

We ontvingen van OMODA een collectie  
schoenen die we aanbieden tegen stuntprijzen 

op kraam nr. 46
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H. Pijnen  Bedrijfskleding
Terneuzen

Polenweg  2A (havennr. 1584) 
 4538 AP  Terneuzen   

Tel. 0115-619861 / 06-51237197
email: info@pijnenbedrijfskleding.nl

www.pijnen.nl

Wegens omstandigheden kunnen wij 
helaas niet op de zendingsmarkt aanwezig 

zijn.

Mocht u toch iets nodig hebben dan 
horen wij het graag.

 

 

 

 

 

 

Jan de Visser
Kruisweg 16

4335 CT Middelburg

Telefoon: 06 51 103 083

info@jan-gbm.nl

www.jan-gbm.nl

Jan en Bestrating: Specialist in bestratingen
Op het gebied van bestratingen kunnen we maken wat u wilt. Van een-

voudig tegelen tot de meest ingewikkelde vormen van sierbestrating.

Jan en Grondwerk: 
Specialist in grondwerk

 

 

www.jan-gbm.nl

Kastenstudio Zeeland, sterk in maatwerk.  
Met ruim 20 jaar ervaring in maatwerk kasten en interieurs 
een specialist op dit gebied te noemen.

www.kastenstudio-zeeland.nl

•   Schuifwanden
•   Schuifdeurkasten 
•   Draai- en vouw-

deurkasten
•   Boekenkasten
•   Inloopkasten 
•   Hardglazen en 

stalen deuren
•  Interieurbouw

Bezoek onze showroom!  Marie Curieweg 9-13, Vlissingen 
(A58 afrit40), T 0118 - 70 02 55

Maakt maatwerk betaalbaar
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Zendingsverhaal Guinee - SADOU EN SEIDOU NAAR DE KINDERCLUB 

Wat zijn Sadou en Seidou blij! Ze kunnen er bijna niet van slapen. Tanti van de kinderclub is vanmorgen 
geweest. Ze heeft aan moeder gevraagd of Sadou en Seidou naar de club mogen komen en moeder 
vindt het goed! Morgen begint de club al. Ze hebben zó’n zin om te gaan. Vorig jaar is Alsanne hun grote 
broer, die al wel tien jaar is, ook geweest. En die bracht zulke mooie werkjes mee naar huis: een 
kleurplaat, een mobiel om op te hangen en een boekje met de verhalen die tanti verteld had. De vaders 
en moeders die kunnen lezen, konden dan de verhalen thuis ook nog eens nalezen. Lang niet iedereen in 
Guinee kan lezen of schrijven. Er zijn wel scholen, maar niet alle mensen hebben geld genoeg om de 
school te kunnen betalen. Schriften en pennen en schooluniformen zijn erg duur. En sommige kinderen 
moeten op het land werken, dus dan is er ook geen tijd om naar school te gaan. 
 
Toen Sadou en Seidou vorig jaar aan tanti vroegen of ze ook mee mochten zei ze: “Dit jaar nog niet. 
Jullie zijn nog te jong om naar de club te komen en dan begrijp je de verhalen nog niet zo goed”. Sadou 
en Seidou weten helemaal niet hoe oud ze zijn. Hun moeder weet het ook niet precies. Ze denkt dat het 
zes keer regentijd geweest is sinds de tweeling geboren is, maar het kan ook zeven keer zijn. Dus dan 
zijn de jongens zes of zeven jaar. De meeste mensen in Guinee weten niet precies hoe oud ze zijn. 
 
Weet je wie tanti is? Tanti is een blanke vrouw die helemaal uit Nederland komt. In het land van Sadou 
en Seidou hebben alle mensen een donkere huid. Nederland is heel ver weg heeft moeder gezegd. De 
jongens weten niet zo goed waar Nederland ligt, want ze gaan niet naar school. Vader is gestorven en 
moeder heeft geen geld om de school te betalen. 
Tanti heet eigenlijk Tineke, maar het is niet netjes om een volwassen vrouw bij haar voornaam te 
noemen, daarom noemt iedereen haar tanti.  
 
De volgende morgen roept moeder al vroeg: “Sadou, Seidou, wakker worden. Straks komt tanti jullie 
ophalen voor de club”. De jongens moeten eerst nog werken voordat ze weggaan. Ze moeten een 
heleboel emmers water putten en dan leeg gieten in een grote ton. Als die vol is, is er water genoeg 
voor de hele dag. Dat water heeft moeder nodig om eten te koken en de was te doen. Eten koken doet 
moeder op een houtvuur in de kookhut. Dat is een klein hutje met een dak van stro, achter hun huis. De 
pan staat op drie stenen boven het vuur. Moeder zit er op een klein krukje naast en roert met een grote 
lepel in de pan. Als het mooi weer is kookt moeder buiten. Dat kan best, want het is bijna nooit koud. En 
moeder maakt graag een praatje met de mensen die langs komen. Het waterputten is zwaar werk, maar 
de jongens helpen moeder graag. Als het werk gedaan is krijgen ze een bord rijst met saus, dat over is 
van de vorige avond. Heerlijk is dat. Het gebeurt vaak dat ze pas ‘s middags eten krijgen als moeder 
gekookt heeft. 
 
Als de jongens hun vingers aan het aflikken zijn na het eten van de rijst horen ze de claxon van de auto 
van tanti Tineke al. Oh, nu moeten ze wel opschieten, anders zijn ze te laat en moeten ze gaan lopen 
naar de zaal waar de club gehouden wordt. En ze vinden het geweldig om mee te rijden in de grote auto 
van tanti. Er kunnen misschien wel twintig kinderen in. Acht voorin en wel tien of meer achterin de bak. 
Tanti is heel aardig, maar soms ook wel streng hoor. Snel wassen Sadou en Seidou hun gezicht en 
handen en trekken hun mooiste kleren aan. Dat hoort zo als je weggaat. Ze zien al veel kinderen in de  
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auto zitten. Zouden die allemaal meegaan naar de club? “Allemaal een beetje opschuiven,” zegt tanti en 
ja hoor, er is nog een plekje voor Sadou en Seidou. 
 
Bij de zaal staat tanti Ariëtte al te wachten. Dat is een andere mevrouw uit Nederland. Ze groet alle 
kinderen in hun eigen taal. ‘Tana mu xi’. Dat betekent: heb je lekker geslapen? Dan willen alle kinderen 
de zaal binnen stormen, maar dat vinden tanti Tineke en tanti Ariëtte niet goed. Eén voor één naar 
binnen! Dat is netjes, net als op school. Maar de meeste kinderen weten dat niet, want ze gaan net als 
Sadou en Seidou nooit naar school. Als ze allemaal een plaatsje hebben gekregen gaat tanti Tineke de 
namen van de kinderen opschrijven. Fatoumata, Binta, Oumou, Moussa en nog veel meer kinderen zijn 
gekomen. Het wordt vast heel fijn.  
 
“Nu ga ik jullie een verhaal vertellen”, zegt tanti Tineke. “Een verhaal uit het boek van God. Het gaat 
over Jozef. Jozef heeft veel broers”. Net als ik, denkt Sadou. “De broers zijn heel boos op Jozef. Hij heeft 
over hen gedroomd en ook verteld wat hij gedroomd heeft. En nu zijn de broers bang dat hij de baas 
over hen wil gaan spelen. Daarom noemen ze hem meesterdromer”. Dat broers boos kunnen zijn 
begrijpen Sadou en Seidou wel, want hun broers zijn ook wel eens boos en dan slaan ze met een takje. 
O, dat doet zo’n pijn. Maar gelukkig worden Sadou en Seidou niet verkocht zoals Jozef, want dat vinden 
ze wel heel erg. Dan zouden ze niet meer terug kunnen naar moeder! Later komt Jozef ook nog in de 
gevangenis, omdat de vrouw van zijn baas wil dat Jozef slechte dingen met haar doet. Maar Jozef doet 
het niet, want hij weet dat God het niet goed vindt. “Ook wij mogen geen dingen doen die God niet 
goed vindt. En de dingen die niet goed zijn staan in Zijn boek. Bijvoorbeeld vechten met elkaar of iets 
stelen, zijn dingen die niet goed zijn. Ook al zien de mensen het niet als je iets verkeerds doet, God de 
Heere ziet het altijd. Hij weet alles. Zullen jullie daar aan denken?” vraagt tanti. Ja, knikken ze allemaal. 
 
Na de vertelling leren ze een versje over Jozef. “En nu gaan we nog een kleurplaat kleuren”, zegt tanti. 
Op de plaat staat Jozef in de gevangenis. Om te kleuren zitten ze aan een echte tafel en op echte 
stoelen. Dat is al een feest, want thuis zitten ze altijd op kleine krukjes of op een matje op de grond. 
Stoelen zijn heel duur. En een tafel helemaal!  
Het is wel moeilijk om netjes te kleuren hoor. Vooral om het binnen de lijntjes te doen. Thuis hebben ze 
geen kleurtjes en mooie kleurplaten. Er zijn zelfs kinderen die niet eens weten hoe ze een kleurtje vast 
moeten houden!  
Sadou vindt de kleurtjes zo mooi. Hij zou er ook zo graag een paar hebben. Hij denkt en denkt. Zou tanti 
het erg vinden als hij een paar kleurtjes mee naar huis neemt? Ze heeft er toch nog genoeg over en ze 
heeft vast wel geld genoeg om weer nieuwe te kopen als ze op zijn. Alsanne zegt altijd dat blanke 
mensen rijk zijn en dat zal wel, anders had tanti niet zo’n mooie auto. Sadou stopt stiekem drie kleurtjes 
in zijn zak. Een rode, een gele en een groene. Dan kan hij thuis ook nog eens iets kleuren. 
Als de kleurplaten af zijn zingen ze met elkaar nog een keer het versje over Jozef. Daarna is het tijd om 
naar huis te gaan. De kinderen rennen naar de auto om er als eerste in te zitten. Als ze thuis zijn laat 
Sadou de kleurtjes aan Seidou zien. Die vindt ze ook heel mooi. Hij zou ook wel van die mooie kleurtjes 
willen hebben. Zal hij er morgen ook een paar meenemen?  
 
De volgende dag haalt tanti de kinderen weer op. Sadou neemt de kleurtjes mee in de zak van zijn 
broek. Stel je voor dat iemand ze pakt als hij weg is. Hij is er juist zo blij mee. Thuis is geen kast om ze in  
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op te bergen. Er staat alleen maar een bed in de slaapkamer en een grote kist waar de kleren in zitten, 
maar daar heeft moeder de sleutel van. 
 
“Goedemorgen kinderen, hebben jullie lekker geslapen?” vragen tanti Tineke en tanti Ariëtte. “Ja,” 
roepen ze allemaal. “Vonden jullie het gisteren fijn op de club?” “Ja,” roepen alle kinderen weer. “Wij 
vonden het ook heel fijn, maar één ding is wel akelig. Er zijn gisteren drie kleurtjes kwijtgeraakt. Een 
rode, een gele en een groene. Dat vinden wij heel vervelend. Want zomaar iets mee nemen wat niet van 
jezelf is, is stelen. Ook al heeft niemand het gezien, wie zou het wel gezien hebben denken jullie?” De 
kinderen denken diep na. Opeens steekt Binta haar vinger op. “God” roept ze, “want dat hebt u gisteren 
gezegd”. “Ja”, zegt tanti Ariëtte, “God heeft het gezien en daarom willen wij dat het kind dat de kleurtjes 
meegenomen heeft ze weer terug legt. Het is erg om verkeerde dingen te doen, maar als we het goed 
maken wil God het verkeerde vergeven”. 
 
Dan gaat tanti weer een verhaal vertellen. Het is heel mooi, maar Sadou kan niet zo goed luisteren. Hij 
moet steeds aan de kleurtjes denken. Hij had er helemaal niet bij nagedacht dat het niet goed was dat 
hij de kleurtjes meenam. Hij wilde ze alleen maar graag hebben. Dus nu heeft hij gestolen! Dan is hij een 
dief en dat wil hij niet zijn! Hij denkt aan wat tanti gisteren heeft gezegd: “Ook al zien de mensen het 
niet dat je verkeerde dingen doet, God ziet alles”. 
Sadou is blij als ze hun werkje klaar hebben en weer naar huis gaan. Als ze thuis komen praat hij er 
direct met Seidou over. “Wat moet ik nou doen?” Ja, Seidou vindt het ook wel erg wat er gebeurd is. Het 
is niet fijn als tanti Tineke en tanti Ariëtte boos zijn, maar het is ook heel erg als God boos is. Zullen ze de 
kleurtjes terug brengen of houden? Het is moeilijk, want de kleurtjes zijn toch wel heel mooi! En de 
tanti’s wéten toch niet dat Sadou ze gepakt heeft? Maar God weet het wel, want die ziet alles heeft 
tanti gezegd, ook al zien de mensen het niet. Dat moet hij morgen tegen moeder zeggen, want die weet 
dat vast niet. Zij zegt altijd dat het erg is als de mensen zien dat je verkeerde dingen doet. Maar 
misschien heeft ze er nooit van gehoord dat God alles ziet. “Ik wil geen dief zijn”, denkt Sadou. En zo valt 
hij in slaap. 
 
De volgende morgen gaan de jongens al vroeg naar het huis van tanti Tineke. In de broekzak van Sadou 
zitten… drie kleurtjes. Hij legt ze zonder iets te zeggen op de tafel bij tanti. Ze kijkt hem aan met een 
verbaasd gezicht. “Wat ben ik blij, dat jullie daarvoor gekomen zijn. Ik begrijp best dat je die kleurtjes 
graag wil hebben, Sadou, maar als je niks gevraagd hebt, mag je ze niet zomaar meenemen. Ik vind het 
heel dapper dat jullie ze samen terug komen brengen. Ik ben niet meer boos. Zullen we aan God vragen 
of Hij ook niet meer boos op Sadou wil zijn? We zeggen het ook niet tegen de andere kinderen, want het 
is niet goed om de verkeerde dingen die iemand doet tegen een ander te zeggen. Dus het blijft ons 
geheim”. 
 
“Ik heb nog een plannetje”, zegt tanti als ze weer weg willen gaan. “Ik heb nog een paar flinke knechten 
nodig die me elke dag helpen om de rommel op te ruimen als de kinderen op de club geweest zijn. 
Willen jullie mij helpen? Dan kunnen jullie de kleurtjes eerlijk verdienen. Vinden jullie dat een goed 
idee?”  
 
Truus Nijsse-van Steenis. 
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AUTO
Dekker en JobseDekker Jobse

• APK
• Onderhoud
• Schadeherstel
• In- en verkoop auto’s
• Verhuur

De Zompe 1 
4353 RT  Serooskerke

Tel. nr. 0118 - 633 003
mail@autodekkerjobse.nl
www.autodekkerjobse.nl

www.drukkerijvankeulen.nl

Torenstraat 38 - 4353 AC Serooskerkemail@drukkerijvankeulen.nl 0118 - 636138

Onze service staatals een paal boven water


